
Liturgie

voor de dankdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

Suzanna Klasina de Vogel-van Klaveren
- Suze -

* 12 juni 1934                  Hazerswoude-Dorp               † 11 februari 2026

Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid Zijn weg gaat.

Dinsdag 17 februari om 10.30 uur in de 
Hervormde kerk te Hazerswoude-Dorp

Voorganger: ds. D.C. Groenendijk
Organist: Peter Burger

3.	 Lof, eer en prijs zij God
	 die troont in ‘t licht daarboven.
	 Hem, Vader, Zoon en Geest
	 moet heel de schepping loven.
	 Van Hem, de ene Heer,
	 gaf het verleden blijk,
	 het heden zingt zijn eer,
	 de toekomst is zijn rijk.

Zegen

Bij het uitdragen luisteren wij naar de melodie van:
 Eens als de bazuinen klinken

De bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats te Hazerswoude-Dorp.



Bij het binnendragen luisteren wij naar: The Holy City 
             Viool: Myrthe Spanjersberg & Piano Peter Burger

Welkomstwoord

Intochtslied: Psalm 68 vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

In memoriam door Gertjan

Luisterlied op verzoek van Suzan; Dwars door tranen heen
Hier, op de grens van het bestaan,
laten we jou met tranen gaan.
We zijn ontheemd, verdrietig en verward.
Wij bidden: Houd ons overeind.
God geef Uw licht in deze tijd.
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart.

‘t Is geen vaarwel, maar een tot ziens.
Toch overheerst nu het verdriet.
Wij laten los. Goede God, houdt U ons vast?
Het missen blijft, het gaat niet weg.
Dit is voortaan een lege plek.
Wij moeten door, maar ‘t wordt niet meer hoe het was.

	 Veilig in Jezus’ armen,
	 veilig aan Jezus’ hart;
	 daar in zijn teer erbarmen,
	 daar rust mijn ziel van smart.

3.	 Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
	 Jezus, Gij stierf voor mij!
	 Dat op die rots der eeuwen,
	 eeuwig mijn hope zij.
	 Heer, laat mij lijdzaam wachten,
	 totdat het duister vliedt,
	 en ‘t oog aan gindse kusten
	 uw heillicht gloren ziet.
	 Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
	 Jezus, Gij stierf voor mij!
	 Dat op die rots der eeuwen,
	 eeuwig mijn hope zij.

Gedicht: Voetstappen in het zand, door Gerda

Dankgebed en voorbeden

Dankwoord door Jan Peter

Slotlied: Lied 704
1.	 Dankt, dankt nu allen God
	 met hart en mond en handen,
	 die grote dingen doet
	 hier en in alle landen,
	 die ons van kindsbeen aan,
	 ja, van de moederschoot,
	 zijn vaderlijke hand
	 en trouwe liefde bood.

2.	 Die eeuwig rijke God
	 moge ons reeds in dit leven
	 een vrij en vrolijk hart
	 en milde vrede geven.
	 Die uit genade ons
	 behoudt te allen tijd,
	 is hier en overal
	 een helper die bevrijdt.



In onze onmacht, geef ons kracht.
In ons verdriet geef ons troost.
In onze leegte, vult U ons hart.
Dwars door de dood geeft U hoop.

Het einde is een nieuw begin.
De dood verliest, het leven wint.
Het laatste woord is aan God, aan God alleen.
In Jezus is de dood niet meer.
Hij brak de ban, aan Hem de eer.
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.

In onze onmacht, geef ons kracht.
In ons verdriet geef ons troost.
In onze leegte, vult U ons hart.
Dwars door de dood geeft U hoop.
Leven voor wie U gelooft.
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.

Herinneringen aan oma namens alle kleinkinderen 
			           door kleindochters Elisa & Eveline

Eerste Schriftlezing: Psalm 91 (HSV)
Gods bescherming in gevaren
1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de 
schaduw van de Almachtige.
2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik 
vertrouw!
3. Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke 
pest.
4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht 
nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag 
aan komt vliegen, 
6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag 
verwoest.
7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de god-
delozen zien.
9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning 
gemaakt.

John 10: 11-16 (The Holy Bible, English Standard Version)
11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 
12. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees 
the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and 
scatters them. 13. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the 
sheep. 14. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, 
15. just as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for 
the sheep.16. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them 
also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

Zingen: Lied 23b vers 1, 2 en 5 
1.	 De Heer is mijn Herder !
	 ‘k Heb al wat mij lust;
	 Hij zal mij geleiden
	 naar grazige weiden.
	 Hij voert mij al zachtkens
	 aan waat’ren der rust.

2.	 De Heer is mijn Herder !
	 Hij waakt voor mijn ziel,
	 Hij brengt mij op wegen
	 van goedheid en zegen,
	 Hij schraagt me als ik wankel,
	 Hij draagt me als ik viel.

5.	 De Heer is mijn Herder !
	 Hem blijf ik gewijd !

	 ‘k Zal immer verkeren
	 in ‘t huis mijnes Heren:
	 zo kroont met haar zegen
	 zijn liefde me altijd.

Overdenking

Zingen: Joh. de Heer 523 vers 1 en 3
1.	 Veilig in Jezus’ armen,
	 veilig aan Jezus’ hart;
	 daar in zijn teer erbarmen,
	 daar rust mijn ziel van smart.
	 Hoor! ‘t Is het lied der eng’len,
	 zingend van liefd’ en vreê,
	 ruisend uit ‘s hemels zalen,
	 over de glazen zee.



10. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
12. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang 
vertrappen.
14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal 
hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem 
zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91 (The Holy Bible, English Standard Version)
My Refuge and My Fortress
1. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the 
Almighty.
2. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
3. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pesti-
lence.
4. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge;
his faithfulness is a shield and buckler.
5. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day,
6. nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at 
noonday.
7. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not 
come near you.
8. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked.
9. Because you have made the Lord your dwelling place— the Most High, who is 
my refuge—
10. no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent.
11. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ays.
12. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a 
stone.
13. You will tread on the lion and the adder; the young lion and the serpent you 
will trample underfoot.
14. “Because he holds fast to me in love, I will deliver him; I will protect him, be-
cause he knows my name.
15. When he calls to me, I will answer him; I will be with him in trouble; I will 
rescue him and honor him.
16. With long life I will satisfy him and show him my salvation.”

Zingen: Psalm 91 vers 1, 2 en 5
1.	 Heil hem wien God een plaats bereidt
	 in zijn verheven woning:
	 hij overnacht in veiligheid
	 bij een almachtig koning.
	 Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
	 mijn toevlucht en mijn veste,
	 op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
	 voor mij altijd het beste.

2.	 God redt uw ziel van nood en dood,
	 Hij heeft u aangenomen:
	 een vogel, die ternauwernood
	 is aan de strik ontkomen.
	 De HEER zal over uw bestaan
	 zijn sterke vleugels breiden.
	 Hij is, in trouw u toegedaan,
	 uw schild en pantser beide.

5.	 Maar gij moogt schuilen bij den HEER,
	 geen kwaad bedreigt uw woning:
	 gij hebt tot schild en tegenweer
	 den allerhoogsten Koning.
	 Hij gaf zijn engelen bevel
	 dat u geen ding zou schaden;
	 zij zullen u naar Gods bestel
	 behoeden op uw paden.

Tweede Schriftlezing: Johannes 10 vers 11-16 (HSV)
11. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom 
heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf 
grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 
bekommert.
14. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
15. zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
16. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één 
Herder.
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