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Bij het binnendragen van Ma luisteren we naar het lied ‘Ik zal 
er zijn’  (Sela) Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat 
boven mijn leven, zegt: ‘Ik ben bij jou’. In tijden van vreugde, maar 
ook van verdriet ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als 
ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U 
blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Welkom 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst:  Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. 
Hij zal het maken.(Ps.37:5) 
 
Samenzang: Veilig in Jezus’ armen  (Joh. de Heer) 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 
Veilig in Jezus’ armen, Vrij bij mijn Heer en Borg; 
Vrij van ’t geweld der wereld, Vrij van verdriet en zorg; 
Vrij van de vrees en twijfel, Vrij van der zonden kracht;  
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korten nacht. 
Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van ’t gevlei der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
 
Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet. 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

 



Woorden van herinnering 
 
Stilte 
 
We luisteren naar ‘Gebed voor mijn kinderen’  (van Geeske 
Wiersma, gezongen door Remco Hakkert)  
Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. 
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. 
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, 
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten 
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, 
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. 

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te besparen, 
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. 
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren. 
en laat ze nooit van U vervreemden, nóóit, hun leven lang! 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.  Amen.  

 Gebed  
 
Bijbellezing:  Palm 23 Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij 
neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de 
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die 
vertroosten mij.  
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn 
tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van 
mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van 
dagen. 



 
Samenzang: De Heer is mijn Herder  (ELB 263) 
1 De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust. 
 
2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; Hij draagt m’, als ik viel. 
 
3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf.  
Met grimmige kaken, geen schrik zal mij naken; 
O Heer! mij vertroosten Uw stok en uw staf. 
 
  
Verkondiging   
 
Muziek als een stukje ‘Comfort’ 
 
Samenzang: Mijn hulp is van mijn Heere (Ps.121:1 en 4) 
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Heere, die dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
Wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
 
Gebed 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 



 
Samenzang: U zij de glorie! (ELB 132) 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
 
Bij het uitleiden luisteren we naar  ‘Lichtstad met uw paarlen 
poorten’ (Joh. de Heer) 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  wond're stad zo hoog gebouwd! 
Nimmer heeft men op deez' aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rustten van hun werken bij de springende fontein. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen: straks vereend te zijn met Hem! 
In die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem. 



 

 

Een gedicht om bij stil te staan 

Ik droomde eens en zie… 
ik liep aan 't strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan 
mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. 

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de 
baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar 
stappen staan. 

Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig 
had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel 
van mijn pad...’ 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op 
mijn vragen; 

‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb IK jou 
gedragen...’ 

 

 


