Liturgie voor de Dankdienst van het leven van

Hendrikus (Hewk) Blnnendijie
* 11 augustus 1930 t 10 oktober 2025

Donderdag 16 oktober 2025, aanvang 10:00,

in de aula van de Oosterbegraafplaats Alphen aan den Rijn
Voorganger: ds. P. van Dijk

Organist: Marc Koning



» Tijdens het binnendragen van de kist luisteren we naar
orgelspel: "’Blijf bij mij Heer”

» Welkom
> Bemoediging

> Het aansteken van de kaarsen door de kinderen Mart en
Elly, en de kleinkinderen Annemieke, Eline, Malinda en
Bart-Jaap

» Samenzang: Gezang 26 “Daar is uit 's werelds duist're
wolken, vers 1 en 4”

1.Daar is uit 's werelds duist're
wolken, een licht der lichten
opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle
volken en Gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden,
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,

dat al wat ademt, voor U kniel!



Des Heren ijver zal bewerken,

dat Hij de zetel, U bereid,

met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

> Gebed

» Woorden en herinneringen van de
familie

» Samenzang: Lied 913 (NLB) “Wat
de toekomst brengen moge, vers 1,
2en4d”

1.Wat de toekomst brengen moge, Mij
geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik
dus de ogen, naar het onbekende
land. Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen,
Met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil u liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,



zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom! “Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
4. Waar de weg mij brengen moge, In Zijn Naam elkaar ontmoeten,

aan des Vaders trouwe hand Ga met God en Hij zal met je zijn!”’

loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Tot ziens, lieve papa en lieve opa!

» Schriftlezing: Psalm 84 vers 2-7:

2. Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
3. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de
HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

4. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin
ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van
de hemelse machten, mijn koning en mijn God.
5. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig
mogen zij U loven. 6. Gelukkig wie bij U hun
toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen
naar U. 7. Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als
regen neer.

» Overdenking



Zegebede: » Annemieke zingt een lied
De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en om u te

beschermen tegen gevaar. > Gebeden

De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te
vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.

Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer
anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Amen

» Samenzang: JdH 53, vers 1, 2 en 5: “Ga niet
alleen door het leven”

1. Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar. Laat Eén
u sterkte geven, ga tot uw
Middelaar!

Daar is zoveel te klagen, daar
is zoveel geween, en zoveel
leed te dragen, ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, ga
niet alleen!

2 Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw
hart. Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt
Hij dan uw smart! Wie kan er tranen
drogen, als Jezus? Immers geen!

Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus
heen! Richt dan de treurend' ogen, naar
Jezus heen!

Gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten tot
12.45 uur



5 Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; Op de begraafplaats:
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. Wij bidden gezamenlijk het “Onze Vader”
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! Onze Vader die in de hemelen zijt
U naam worde geheiligd.
» Uitleg vertrek door Jan van Staveren Uw koninkrijk kome

U wil geschiede zoals in
de hemel als op de aarde.

> De kist wordt uitgedragen door de kinderen en Geef ons heden ons
kleinkinderen, onder het orgelspel: “de Heer is mijn daaglijks brood.
Herder” (Gezang 14 LvdK) En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.

» De dienst wordt voorgezet op de begraafplaats En leidt ons niet in
verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van u is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

Amen.

We nemen afscheid

De kist daalt



