
Zingen: Gezang 12 vers 1 en 7 (Avondzang)
O grote Christus, eeuwig Licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer!

Dankgebed 
Zingen: Psalm 81 vers 12

Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

Zegenbede

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: “Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam
“Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam

die hemel en aarde verenigt te zaam.”
“Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard’.”

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

- Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf -
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Inleidend orgelspel: Psalm 103
“Gelijk het gras is ons kortstondig leven.”

“Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altijd dezelfde wezen.”

Aanvang rouwdienst met het votum

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER’.
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied.
‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht.
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Gebed 

Eerste lezing uit de Bijbel     Psalm 86 vers 3 - 6
3. Wees mij genadig, HEERE, want ik roep tot U de gansen dag. 4. Verheug de 
ziel van Uw knecht; want tot U, HEERE, verhef ik mijn ziel. 5. Want Gij, HEE-
RE, zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid [voor] allen, 
die U aanroepen, HEERE! 6. HEERE, neem mijn gebed ter ore, en merk op de 
stem van mijn smekingen. 7. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want 
Gij verhoort mij.
Tweede lezing uit de Bijbel     Johannes 3 vers 7-17
7. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren wor-
den. 8. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet 

niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een ieder, die uit de Geest 
geboren is. 9. Nicodemus antwoordde en zei tot Hem: Hoe kunnen deze dingen 
geschieden? 10. Jezus antwoordde en zei tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en 
weet gij deze dingen niet? 11. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij 
weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis 
niet aan. 12. Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe 
zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 13. En niemand is opge-
varen in de hemel, dan Die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des 
mensen, Die in de hemel is. 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15. Opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 16. Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
17. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Zingen: Psalm 86 vers 3 en 5
HEER’, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven;
Wie U aanroept in de nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER’, neem mijn gebed ter ore;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.

Al de heid’nen, door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, Heer’,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw Naam ter ere leven;
Gij zijt groot en hoogverheven;
Gij doet duizend wonderheên;
Gij zijt God, ja, Gij alleen.

Meditatie: Johannes 3 vers 16
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”


