Op de begraafplaats

Teraardebestelling

Woorden over Jesaja 55 door ouderling dhr. G. de Vos
Geloofsbelijdenis
Dankgebed

Zingen: Psalm 146 vers 3
Zalig hij die, in dit leven,
Jakobs God ter Hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.

Dankwoord door zoon Mees

Defami]ie zal als laatste bij het grqquscbeid nemen

Orde van dienst

van de rouwdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

Cornelis Qualm

- Cees -

* Benthuizen, 7 januari 1937 T Amsterdam, 23 februari 2024

’Mijn tijdcn zijn in Uw hand’

Vrijdag 1 maart 2024

Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle.

Voorganger: ds. H. Brons
Organist: dhr. M.]. Qualm




Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 139

Zingen: Psalm 39 vers 3 en 4
“O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,

De sterkst’ is enkel ijdelheid.

Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen,
Gelijk een schaduw, die verdwijnt?

Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen
Al wat op aard’ begeerlijk schijnt;

En niemand is verzekerd, wie eens al

Die goed’ren naar zich nemen zal.”

Schriftlezin: Psalm 31 vers 10 - 17
10 Zijt mij genadig, HEERE, want mij is bange; van verdriet is doorknaagd mijn

oog, mijn ziel en mijn buik.

11 Want mijn leven is verteerd van droefenis, en mijn jaren van zuchten; mijn
kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid, en mijn beenderen zijn doorknaagd.
12 Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een
smaad geworden, en mijn bekenden tot een schrik; die mij op de straat zien, vlie-
den van mij weg.

13 Ik ben uit het hart vergeten als een dode; ik ben geworden als een bedorven vat.
14 Want ik hoorde de naspraak van velen; vrees is van rondom, dewijl zij tezamen
tegen mij raadslaan; zij denken mijn ziel te nemen.

15 Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God.

16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden en van mijn
vervolgers.

17 Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten; verlos mij door Uw goedertierenheid.
Gebed

Zingen: Psalm 90 vers 6

Helaas, het best van onze beste dagen

Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen;
Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen

Steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen.
De levensdraad wordt schielijk afgesneén;

Wij schenen sterk, en ach, wij vliegen heen.
Meditatie: Psalm 31 vers 15 -17
"Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God.
Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers.
Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten; verlos mij door Uw goedertierenheid’
Zingen: Psalm 103 vers 7

Geen vader sloeg met groter mededogen,

Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,

Dan Isrels HEER” op ieder die Hem vreest.

Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten;

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
Dankgebed
Zingen: Psalm 74 vers 15

Hoe menigmaal hebt G’ ons Uw gunst betoogd,
't Zij G’ een fontein deedt uit een rots ontspringen;
Of op een hoop de waat’ren samendringen,

Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd
Dankwoord door zoon Mees
Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 49

De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
De Meerterpen, Spieringweg 1021 te Zwaanshoek.



