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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Teraardebestelling  

Schriftlezing Psalm 103 vers 8 tot en met 18  
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertieren-
heid.
9. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
10. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerech-
tigheden.
11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig
over degenen die Hem vrezen.
12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van
ons.
13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE
over degenen die Hem vrezen.
14. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
15. De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit
hij.
16. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar
niet meer.
17. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid
over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;
18. Aan degenen die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om
die te doen.
Apostolische geloofsbelijdenis



Orde van dienst

Inleidend orgelspel over Psalm 39 vers 3
O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij,
Mijn dagen zijn bij U geteld.
Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld,
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst is enkel ijdelheid.

Votum

Zingen: Psalm 89 vers 19
Gedenk, o HEER’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur.
Zou ’t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van ’t graf? Ai, help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

Gebed 

Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1 tot en met 12  
1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten 
was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.
2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen ver-
zadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad 
tegen u spreken, om Mijnentwil.
12. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo heb-

ben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Zingen: Psalm 145 vers 6
De HEER’ is recht in al Zijn weg werk;
Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht;
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht,
Dat ongeveinsd, in ’t midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden 
Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen;     
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Overdenking n.a.v. Mattheüs 5 vers 4

“Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.”

Zingen: Psalm 72 vers 7
Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit genâ,
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen gâ,
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen, en hun lijden,
Zijn dierbaar in Zijn oog.

Dankgebed

Dankwoord door neef Jan Veldhuijzen

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel over Psalm 103 vers 8
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.


