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‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
 zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3 vers 16

Donderdag 24 augustus om 11.00 uur 
in De Ontmoeting te Alphen aan den Rijn

Aan het graf wordt gelezen

1 Thessalonicenzen 4

13. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het 
onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die 
zonder hoop leven. 

14. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, 
geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terug-
komen. 

15. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Here: wij die bij de terugkeer van 
de Here nog leven, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. 

16. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat 
horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. 
Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan 

17. en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken 
worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te 
zijn.  

18. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.

Dankgebed



Tijdens het binnendragen, speelt: ‘k Ben reizend naar die stad 

Welkomstwoord Dick

Gebed Tjard Langeveld 

 Zingen: Welk een Vriend is onze Jezus
Welk een Vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onzen Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, Die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is ’t, Die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen,
en terneêr gedrukt door zorg,
dierbr’e Heiland, onze Toevlucht!
U bent onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Herinneringen: André 

Tijdens het wegdragen zingen we: Ik zie een poort wijd openstaan 
1 Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.

refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

2 Die open poort laat d’ingang vrij
Aan wie komt binnenvlieden.
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.

refrein

3 Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hind’ren.
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind’ren.

refrein

4 In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
Daar leidt het kruis tot zegen,
Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus’ bloed verkregen.

refrein

De begrafenis zal plaatshebben op de Oosterbegraafplaats, 
Verlengde Aarkade te Alphen aan den Rijn



Zingen: Er ruist langs de wolken een lief’lijke Naam
Er ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent u, kent u, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’. 
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent u, kent u, die Jezus niet,
Die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en engelen zingen voortdurend Zijn lof.
Wij zullen om Jezus verheerlijkt eens staan;
en heffen dan juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
want U bent der mensen en engelen Heer!

Gedicht: Ingrid 

Zingen: Veilig in Jezus’ armen
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor! ’t Is het lied der eng’-len,
zingend van lief-d’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Komt dan tot Jezus, 
Hij stierf ook voor u,
Daar ‘s kracht in het bloed! 
Daar ‘s kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord 
en gelooft in Hem nu.
Daar ‘s kracht 
in het bloed van het Lam!
       refrein

Dankgebed Tjard

Zingen: IK ZAL ER ZIJN 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Dankwoord André       



Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Herinneringen en gedicht: Dick en Lenie

Zingen: Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree
in liefde eind’loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog’lijk meer!

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Overdenking: Tjard

Zingen: Daar is kracht
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Daar ‘s kracht in het bloed! 
Daar ‘s kracht in het bloed!
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar ‘s kracht in het bloed van het Lam!

      Refrein:
       Daar is kracht, kracht, 
       wonderbare kracht
       in het bloed van het Lam. 
       Daar is kracht, kracht, 
       wonderbare kracht
       in het dierbaar bloed van het Lam.

Satan gaat rond 
als een briesende leeuw.
Daar ‘s kracht in het bloed! 
Daar ‘s kracht in het bloed!
Wilt u verlost zijn 
en witter dan sneeuw?
Daar ‘s kracht 
in het bloed van het Lam!

      Refrein


