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Ter aarde bestelling

Schriftlezing: Johannes 11 vers 19-27

19 En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar
vertroosten zouden over haar broeder.

20 Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria
bleef in huis zitten.

21 Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn
broeder niet gestorven;

22 Maar ook nu weet ik, dat alles wat Gij van God begeren zult, God U het geven
zal.

23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan.

24 Martha zeide tot Hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten
dage.

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal
leven, al ware hij ook gestorven;

26 En cen iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eecuwigheid.
Gelooft gij dat?

27 Zij zeide tot Hem: Ja Heere; ik heb geloofd dat Gij zijt de Christus, de Zone
Gods, Die in de wereld komen zou.

Woorden aan het graf door dhr.T. van Staveren

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heiligen Geest.

Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Dankwoord door Ardjan

Liturgie

van de dienst van Woord en gebed

voorafgaand aan de begrafenis van
Adrianus de Jong
- JOS -

* 25 december 1955 T 7 juni 2023

"Geloofd zij God met diepst ontzag’

Donderdag 15 juni
in de Bethelkerk te Bodegraven

Voorganger: dhr. T. van Staveren
Organist: dhr. W.N.L. Donker




Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 121
Woord van welkom

Zingen: Psalm 43 vers 3 en 4

Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder, Dan ga ik op tot Gods altaren,

En breng mij, door dien glans geleid, Tot God, mijn God, de Bron van vreugd;

Tot Uw gewijde tente weder;

Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid, Die, na kortstondig ongeneugt,
Waar mij Uw gunst verbeidt. Mij eindeloos verheugt.

Schriftlezing: Psalm 32
1 EEN onderwijzing van David.

Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerckent, en
in wiens geest geen bedrog is.

3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen
dag.

4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in
zomerdroogten. Sela.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei-
de: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij vergaaft
de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.

6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van
grote wateren zullen zij hem niet aanraken.

7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij
met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.

8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad geven,
mijn oog zal op u zijn.

9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft,
welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.

10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal
de goedertierenheid omringen.

11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle

gij oprechten van hart.

Dan zal ik, juichend, stem en snaren

Ten roem van Zijne goedheid paren,

Gebed
Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen;

Die God is onze Zaligheid.

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Overdenking: Psalm 32 vers 8

"Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult;

ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn!

Zingen: Psalm 150 vers 1

Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;

Looft des HEEREN grote macht,

In den hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden;
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk Koninkrijk,

Voor Zijn troon en hier beneden.

Dankgebed
Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 56
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De begrafenis zal plaatshebben op begraafplaats *Vredehof” te Bodegraven.



