
Gij hebt mij, van mijn kindse dagen,
geleid en onderricht;

Psalm 71 vers 12

Met intens verdriet, maar heel dankbaar voor alles wat zij 
voor ons betekend heeft, hebben wij afscheid genomen van

Klaasje Goudzwaard-Rijsdam

* Oegstgeest, 21 oktober 1929                   † Rijnsburg, 4 september 2022

weduwe van Johannes Goudzwaard
sinds 9 juli 2000



Na een periode van afnemende krachten en gedachten is door de Heere Thuisgehaald 
onze zeer geliefde en zorgzame moeder, oma en ‘oude’ oma

Klaasje Goudzwaard

Rina en Wim
Ton en Annemarie - Sabrina, Chimène en Menno

Saskia - Rahela
Hanneke en Ard - Judith, Liselotte

Jos en Arianne - Job †, Nout, Ties, Mats
Martin en Mariska - Seth, Jona, Febe

Laura
Erik en Loes - Seger en Mozes

Caroline en Jos

Wijnand en Margriet
Mark en Fabiënne - Celeste, Nova
Rob en Ragnhild - Noomi, Vaya

Bart
Inge en Jeroen - Rico, Rodi

Esther en Lean
Ron

Maaike en Jonathan

Adrie en Hans

Krijn en Janny
Merle en Leanne

Noreen

Wilma en Johan
Bert
Hans

Corné en Tabitha
Alise

Karin en Sjaak
Anne

Cas en Jeffry

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van den HEERE.

Psalm 121 vers 1 en 2

Bovenstaande trouwtekst is altijd heel belangrijk voor haar geweest en ze heeft vanuit 
dat vertrouwen mogen leven.

Er is gelegenheid om te condoleren op D.V. donderdag 8 september a.s. van 19.30 
uur tot 20.30 uur in de grote zaal van woonzorgcentrum Salem, Waterboslaan 40 
(navigatie: via de Nassaulaan) in Rijnsburg.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. zaterdag 10 september a.s. om 11.00 
uur in de Opstandingskerk, Prinses Marijkestraat 69 in Alphen aan den Rijn. 
U kunt de dienst ook volgen via www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl.

Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.30 uur plaatsvinden op de Oosterbe-
graafplaats, Verlengde Aarkade 22 in Alphen aan den Rijn.

Correspondentieadres: Jan van Galenstraat 8, 2224 SN  Katwijk.

- Geen bloemen -

Wij zijn de medewerkers van Salem, in het bijzonder van afdeling De Bomschuit, 
heel dankbaar voor de liefdevolle en persoonlijke zorg voor onze moeder.


